3.  Vekil  Sait 
Yücel  Oldu 


7  Haziran  2015  Pazar  günü  yapılan  25. 


dönem  milletvekilliği 
genel  seçim  sonuçları 
açıklandı. 

Milliyetçi  Hareket 
Partisi  tarafından  yurt 
dışı  ve  gümrüklerden 
gelen  oyların  illere  dağıtılmasına  itiraz  reddedildi.  Bu  durumda; 
94.888  oy  alan  Adalet 
ve  Kalkınma  Partisinden  M.  Naci  Bostancı  ve  Sait  Yüce,  54.920 
oy  alan  Cumhuriyet 
Halk  Partisinden  Mustafa  Tuncer  milletvekili 
oldu.  48.004  oy  alan 
Milliyetçi  Hareket  Partisi  ilimizden  milletvekili  çıkaramadı. 


Ramazan  ayı  başladı 


Dinimizin  mukaddes  ayı  ramazan  3 
pare  top  atışıyla  karşılandı. 

Her  yıl  olduğu 


gibi  Merkez  çarşı  camiinde  ikindi  namazı 
öncesi  mukabele  okunurken,  diğer  merkez 
camilerimiz  ve  köy 


camilerimizde  değişik 
vakitlerde  mukabele 
okunuyor. 

Hatimli  teravih 
namazı  bu  yıl  da  Sanayi 


camiinde  okunurken, 
belediye  sahurda  davul  geleneğine  yeni¬ 
den  döndü. 

Belediye  tarafından  bu  yıl  iftar  yemeği  60  ihtiyaç  sahibi 
ailenin  evine  teslim  ediliyor. 

İlçemizde  bu  yıl 
350  gram  pide  1.50 
kuruştan  satılıyor. 
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Jandarmadan  uyuşturucuya 


rucu  ile  yaptığı  mücadele  takdir  topluyor. 

İlçemiz  jandarma 
ekiplerince  değişik 
günlerde  boş  araziye  ekilen  285  kök  Hint  keneviri,  10  gram  esrar 
ve  10  gram  kenevir  bit¬ 
ki  tohumu  ele  geçirildi. 

Söz  konusu  uyuşturucu  madde,  güvenlik  güçlerince  yerlerinden  sökülerek  im¬ 
ha  edilmiş  olup,  Jandarma  ekipleri  olayla 
ilgili  soruşturma  devam  ediyor. 

Son  aylarda  il-  çemiz  Jandarma  Ko-  mutanlığının  uyuştu- 


| BİZE  GÖRE! 

İslamköylü 
Demirel 

Naci  Ko4Ufa/ı 

Rauf  Tamer'in  bir  yazısını  okuyorum; 
"Umurbey  köyündeki  BAYAR  MÜZE  ve 
KÜTÜPHANESİNİN  şeref  defterinden 
alınmıştır: 

Bu  güzel  köyde  Bayar  müze  ve 
kütüphanesini  gezdim.  Hayran  kaldım. 
Her  devlet  reisine  örnek  bir  hareket. 
Milyonlara  varan  maddi  değerli  hediyeleri 
müzeye  bağışlamak  cidden  takdire  şayan. 

Celal  Bayar'ı  çok  yanlış  tanıtmışlar 
bize. 

Sayın  Bayar'ı  bütün  gönlümle  takdir 
ettim.  Bir  kere  daha  inandım  ki,  Atatürk, 
insan  seçmekte  yanılmazmış. 

Hayranlık,  sevgi  ve  saygı  histeriyle 
dolu  olarak  ayrılıyorum. 

Emekli  Korgeneral 
Faruk  Güventürk 

Süleyman  Demirel'in  toprağa 
verildiği  gün  okuduğum  bu  küçük  anekdot 
bize  farklı  çağrışımlar  yaptırdı. 

1  ■*  ’  in.v.mı  uvl* 


Tekke  de  yangın 
l  yaralı 


ilçemiz  Tekke  köyünde  meydana  gelen 
ev  yangınında  bir  kişi 
yaralandı. 

Tekke  köyünde 
Yusuf  Yücere(68)  ait 
iki  katlı  evin  ikinci  katının  mutfak  kısmında 
meydana  gelen  yangında  ev  sahibi  elinden 
ve  yüzünden  yaralandı. 

Vatandaşların  it¬ 


faiye  ve  112  acil  ekiplerine  haber  vermeleri 
sonucu  yangın  Taşova 
Belediye  itfaiye  ekibi 
tarafından  söndürüldü 
yaralanan  ev  sahibi  Taşova  devlet  hastanesinde  tedavi  altına 
alındı.  Yangın  sonucu 
evde  maddi  hasar  oluştu. 


Tayini  çıkan  Hakim 
Amasralı  ve  Savcı 


Sakar  dan  veda  turları 


Taşova  adliyesinde  yaklaşık  3  yıldır 
görev  yapan  ve  tayinleri  çıkan  Hakim  Duygu 
Timur  Amasralı  ve  Savcı  Çetin  Sakar  veda  ziyaretlerinde  bulundular. 

2015  Yılı  Adli  ve  İdari  Yargı  Ana  Kararnamesi  kapsamında 
Yargıtay  Tetkik  Hakimliğine  atanan  Asliye 
Hukuk  Mahkemesi  hakimi  Duygu  Timur  Amasralı  ve  İğdır'ın  Aralık  İlçesi  Cumhuriyet 
Savcılığına  atanan 
savcı  Çetin  Sakar  başta 
Kaymakamlık,  Belediye,  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü,  İlçe  Jandarma  Komutanlığı,  Or¬ 


man  İşletme  Şefliği, 
Askerlilk  Şubesi  Başkanlığı  olmak  üzere 
bazı  resmi  kurumlara 
veda  ziyaretlerinde 
bulundular. 

Kurum  amirleriyle 
bir  süre  sohbet  eden 
Hakim  Amasralı  ve 
Savcı  Sakar  Taşova'da 


çalışmaktan  mutlu  olduklarını,  görev  yaptıkları  süre  boyunca 
güzel  günler  geçirdiklerini,  adalet  ve  vicdan 
duygusuyla  hareket 
ettiklerini  söylerken, 
vatanın  her  yerinin 
kendileri  için  aynı  olduğunu  ifade  ettiler. 


Yine  kene  vakası 


Son  yıllarda  her 
yaz  mevsimi  geldiğinde  ilçemizin  kabusu 
olan  kene  vakası  yeniden  baş  göstermeye 
başladı. 

2014  yılında  7  canımızı  kurban  verdiğimiz  Kırım  Kongo  Kanamalı  Ateş  (KKKA) 
vakası  ilçemize  bağlı 
Kavaloluğu  köyünde 
görüldü.  Fatma  Çınar 
(50)  isimli  vatandaşımız  kene  ısırması  sonucu  kaldırıldığı  ilçemiz  Devlet  hastanesinden,  Tokat  Dev¬ 


let  Hastanesi  KKKA  Ünitesine  sevk  edilmiş 
olup,  tedavisi  sürüyor. 
Hastamıza  Cenab- 


ı  Allah'tan  acil  şifalar 
dilerken,  vatandaşlarımıza  aman  dikkat  diyoruz. 
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Sosyetenin  gözdesi  dolmadık 
yaprağının  hikayesi 


İlçemizde  güz  mevsimi  hazırlıkları  erken  başladı,  taze  asma  yaprakları 
salamura  için  hazırlanmaya 
başladı  bile. 

İlçemize  7  kilometre 
uzaklıktaki  Hacıbey  köyünde,  sabahın  erken  saatlerinde  üzüm  bağına  asma 
yaprağı  toplamaya  giden 
bayanlar,  titizlikle  topladıkları  asma  yapraklarını 
evlerin  önünde  zeytinyağlı 
ve  etli  dolmalık  için  cinslerine  göre  ayrılarak  demetliyor.  Geleneksel  yöntemlerle  kazan  içerisinde  sıcak 
su  ile  haşlanan  yaprakların 
suyu  akması  için  bir  süre 


bekletiliyor.  Haşlanan  yapraklar  ancak  ikinci  günü  bidonlara  basılıyor.  Haşlanmış  ve  dinlenmiş  yaprakların  kök  kısımlarına  tuz 
serpilerek  5-10  kiloluk  bidonlara  basılıyor.  İlçe  pazarında  kilosu  6-7  liradan  alıcı  bulan  yaprak  daha  çok 
İstanbul  pazarlarında  Taşova  yaprağı  olarak  alıcı  buluyor.  Her  mevsim  sofraların  vazgeçilmezi  zeytinyağlı  ve  etli  dolmanın  lezzeti  yaprağından  olduğu  dile 
getiriliyor.  İlçe  köylerinde 
hep  yaprağı  hem  de  üzümü 
ile  ekonomiye  katkısı  olan 
üzüm  teveklerine  daha  faz- 


# 


la  üretici  ilgi  duyuyor. 

Yaprağı  alınan  üzüm 
bağında  aynı  zamanda  üzüm  olduğunu  dikkat  çeken 
üretici,  yaprakları  toplarken  üzümün  üzeri  açılmayacak  şekilde  toplanmalı.  Bir  bağın  yaprağı  en 
fazla  iki  kere  toplandığını  ifade  ediliyor. 

Hacıbeyli  üretici  Halil 
Aslan;  "Sabahın  erken  saatlerinde  yaprağı  topluyoruz. 
Sonra  eve  götürüp  serin 
yerde  demet  yapıyoruz.  Dizimin  birinde  zeytinyağlı  diğerinde  etli  dolma  için  ayırarak  demetliyoruz.  Sapları  düzgün  olmalı  ki  tuz¬ 


laması  ve  bidonlara  rahat 
yerleştirilmesi  kolay  olsun. 
Etli  dolma  için  yapraklarımız  küçük  olmalı,  yırtık 
olmamalı  ve  ince  olmalıdır. 
Yaprağın  salamura  yapılışı; 
Kazanlarda  haşladığımız 
yaprağı  geniş  leğenlere  koyuyoruz.  Bir  gece  kalan 
haşlanmış  yapraklar  çıkarılıyor.  Yaprakla  ince  ve  sarı 
olmalıdır.  Sabah  serinliğinde  3-4  kişi  30  kilo  yaprak  topluyor.  Tuzlanan  yapraklar  bidonlara  çok  sıkı  basılması  lazım  hava  almamalı 
yoksa  çürür.  Yapraklarımızı 
5  ve  10  kiloluk  bidonlarda 
satışa  sunuyoruz"  dedi.. 


ilçemizde  17  Haziran 
2015  Çarşamba  günü  saat 
02.00  sularında  bir  iş 
yerinin  camı  kırılarak  hırsızlık  gerçekleştirildi. 

Edinilen  bilgiye  göre 
Yeşilırmak  Mahallesi  Kadir 
Torun  sokakta  bulunan  Selim  Erol'a  ait  fotoğraf  stüdyo  geçe  kimliği  belirsiz 
kişi  veya  kişilerce  ön  kapı 
camı  kırılarak  iş  yerinden 
bir  miktar  para  çalındı. 

İş  yeri  sahibi  Erol  "Sa- 


işyerinde  hırsızlık 


bah  berber  olan  komşum 
Memocan  beni  aradı  ve 
işyerimin  camının  kırık 
olduğunu  söyledi.  Hemen  iş 
yerime  geldim  ve  ön  kapı 
camının  kırık  olduğunu  gördüm  ve  hemen  155  polisi 
aradım.  Polis  arkadaşlarla 
birlikte  iş  yerimin  kapısını 
açarak  içeri  girdik  ve 
kasamda  olan  bir  miktar 
parayı  alınmış"  dedi. 

Olayla  ilgili  soruşturma  devam  ediyor. 


Müftü  Harun  Yılmaz  Yaz  Kur’an 


kursları  ile  ilgili  açıklama  yaptı 


ilçemiz  Müftüsü  Harun 
Yılmaz  bu  yaz  döneminde  açılacak  olan  yaz  kuran  kursları  için  kayıtların  başladığını  söyledi. 


Yılmaz  "Ülkemizde 
geçmişten  bu  güne  okulların  tatil  olduğu  dönemde 
camilerimizde  ve  Kur'an 
Kurslarında  Diyanet  İşleri 


Başkanlığı'nın  talimatları 
doğrultusunda,  valilik  makamının  onayı  ile  Müftülüğümüzün  rehberlik,  denetim  ve  gözetiminde  yaz 
Kur'an  Kursları  açılacaktır. 

Bu  vesile  ile  camiler 
çocuk  sesleri  ile  çınlamakta, 
diller  ve  gönüller  Kur'an  ile 
buluşmakta,  cami  ve 
cemaati  tanımakta,  dini  bilgilerini,  ibadetlerini,  inançlarını  öğrenmekte  ve  geliştirmekte,  ibadet  yapma 
alışkanlıklarını  elde  etmektedirler.  Bu  bakımdan  Yaz 
Kur'an  Kursları  geleceğimizin  teminatı  olan  çocuklarımız  ve  gençlerimiz  için 
çok  önemlidir. 

Diyanet  İşleri  Başkan¬ 


lığımız  bu  yıl  Yaz  Kur'an 
Kursu  çağrısının  başlığını; 
"Haydi  Çocuklar,  Haydi 
Gençler!  Kur'an  ayında 
Kur'an'la  buluşalım  'olarak 
belirlemiştir. 

ilçe  Müftülüğü  olarak 
bu  çağrıyı  yeniliyoruz  ve 
7'den  70'e  herkesi  Yaz 
Kur’an  Kurslarına  bekliyoruz. 

Camilerde  ve  Kur'an 
kurslarında  yaz  Kur'an 
kurslarımız  için  kayıtlar  15 
Haziran  Pazartesi  günün¬ 
den  itibaren  cami  ve  Kur'an 
kurslarımızda  başlamış  olup,  Eğitim-öğretim  22 
Haziran-21  Ağustos  2015 
tarihleri  arasında  üç  dönem 
olarak  yapılacaktır"  dedi. 


Çalışkan  ailesinin 
en  acı  günü 


İlçemiz  Elmakırı 
(Kirampa)  köyü  halkın¬ 
dan  eski  nakliyeci  esnaflarından  Necmi  Çalışkan'ın  torunu,  Asalet 
Çalışkan'ın  oğlu  Necmi 
Çalışkan  (14)  hayatının 
baharında  vefat  etti. 

Galatasaray  futbol 
takımı  tutkusuyla  da  bilinen  Necmi  Çalışkan, 
Tekke  köyü  Ortaokulu  8. 
sınıfını  bu  yıl  bitirmişti. 
Merhumun  Galatasaray 
forması  ailesi  tarafından 
tabutunun  üzerine  konulurken,  çocuk  dene¬ 


cek  yaşta  hayatını  kaybeden  Necmi  Çalışkan, 
ailesini  ve  tüm  köyünü 
yasa  boğdu. 

Merhumun  cenazesi  19  Haziran  2015  Cuma  günü  Elmakırı  köyünde  kılınan  cenaze  namazının  ardından  köy 
kabristanlığına  defnedildi. 

Merhuma  Cenab-ı 
Allah'tan  rahmet,  kederli  Çalışkan  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 


VEKİLİN  YOK  EY  TAŞOVA 
Otuz  bin  de  nüfusun  var 
Dahiliye  de  yok  Doktor 
Hastane  de  vermez  rapor 
Vekilin  yok,  ey  Taşova. 


Elden  bize  gelmez  hayır 
Sana  kaldık,  Mevlam  kayır 
Ele  meyli,  halk  ne  sanır 
Vekilin  yok,  ey  Taşova. 


Onüç  yıldır  kayıptayız 
Elbette  ki  ayıbımız 
Devam  eder  arızamız 
Vekilin  yok,  ey  Taşova. 


Kim  olacak  şimdi  sesin? 
Yabancıyla  neydi  işin? 
Bire  gafil,  bire  lain 
Vekilin  yok,  ey  Taşova. 


Tutuk  aklın,  seçmen  farkın 
Taşova'ya  çok  zararın 
Göçtü,  göçtü  tüm  varlığın 
Vekilin  yok,  ey  Taşova. 

İki  tane  ne  verecek 
Umutsuzdur,  her  gelecek 
Taşovalı  görse  gerek 
Vekilin  yok,  ey  Taşova. 


Turgut  der  ki;  berbat  oldu 
Çıkarcılar  tuzak  kurdu 
Taşovalı  sebep  oldu 
Vekilin  yok,  ey  Taşova. 


www.haberamasya.com 

Amasya’nın  Güncel  Haber  Sitesi 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 


C 

ra 


Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


2014  t  ılı  Komi  ilânların  İrk  sütunda  santimi 
9.63  TL 


Tapa  icsril.  irra  ilanlarının  Irk  sulunda  santimi 
9,63  TL 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN 
Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 
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Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderilen  yaz'lar  yayınlansın  veya 
yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu 
yazarına  aittir. 
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Zabıta  Amirliği  denetleme  yaptı 

olumsuz  etkileyebilecek  iş 
yerlerinin  faaliyet  göstermesine  izin  verilmeyecek"  dedi. 

Mübarek  Ramazan 
ayında  gıda  maddesi  satan 
lokanta,  pide  salonu,  fırın, 
kasap  ve  süpermarketlerin 
et  reyonlarında  denetimlerin  Ramazan  ayı  sonuna 
kadar  süreceği  öğrenildi. 

Mübarek  Ramazan 
ayının  ilçemize,  ilimize  ve 
ülkemize  hayırlar  getirmesini  Cenab-ı  Allah'tan 
dileriz. 


Taşovalılar  Gecesi 
Bu  akşam  ilçemizde 


tuttun  SÜIW  UG 

TAŞOVA  _  . 
HENTBOl  SPOR  KULÜBÜ 


Belediyesi  Zabıta  Amiri  Ömer  Sayar  gözetiminde  yapılan  denetimlerde,  personelin  sağlık 
muayenesi,  ekmek  gramajı,  çalışma  ruhsatları, 
temizlik,  iş  yerinin  fiziksel 
şartları  gibi  konular  değerlendirilerek  olumsuzluk 
tespit  edilen  fırın  sahipleri 
uyarıldı. 

Sayar,  gazetecilere 
yaptığı  açıklamada,  denetimlerin  ramazan  sonu¬ 


na  kadar  devam  edeceğini 
belirtti. 

Ramazan  ayının  başlamasıyla  gıda  üreten  ve 
satan  iş  yerleri  ile  pide  salonu  ve  fırın  gibi  vatandaşların  sıklıkla  uğradığı 
işletmelere  yönelik  denetimleri  sıklaştırdıklarını 
anlatan  Sayar,  "Amacımız, 
vatandaşlarımızın  güven 
içinde  ihtiyaçlarını  karşılayabilmelerine  yardımcı 
olmak.  Halkın  sağlığını 


Çamlık  Restorantta  iftar  ve  sonrası 
keyfi  bir  başka  oluyor 


"Yemek  ve  ızgara  çeşitlerimi  özenle  yapıyorum.  15  yıldır  ateşle  eti  buluşturuyorum.  Farklı  lezzetleri  tatmak  için  Çamlık 
restorantta  buluşalım."  diyor. 

Izgara  Çeşitlerimiz; 
Adana,  Külbastı,  Beyti, 


Izgara  köfte,  Saç  tava, 
Tavuk  şiş  ve  ızgara,  Kanat, 
Kutu  şiş  ve  pirzola  olup, 
rezervasyon  ve  sipariş 
telefonlar:  0532  436  66  39 
-  0358  312  24  23-310  00 
17 


ilçemiz  Herizdağ  yolu 
birinci  kilometresindeki 
Çamlık  restorant  panoramik  görüntüsü,  serin  havası  ve  huzur  verici  ortamıyla  farklılık  arz  ediyor. 

İşletmeciliğini  Özcan 
kardeşlerin  yaptığı  Çamlık 
Restorantta  iftar  ve  son¬ 


rası  damak  zevkine  uygun 
ızgara  çeşitleri,  soğuk  ve 
sıcak  içecekler  ile  semaver  çayı  ikramıyla  hizmet  veriyor. 

Çamlık  restorantın 
usta  elleri  Adanalı  Abdulkadir  usta  15  yıllık  maharetini  sizlerin  hizmetine 
sunuyor.  Adanalı  usta 


Amasya  Valiliğinden  yapılan  yazılı  açıklamaya  göre; 

Amasya  12  Haziran  Uluslararası  Atatürk  Kültür  ve 
Sanat  Festivalinin  96.  yıldönümü  nedeniyle  18  Haziran 
2015  Perşembe  günü  Şehzadeler  Gezi  yolunda  yapılacak  olan  Taşovalılar  ge¬ 


cesi  9.  Cumhurbaşkanımız 
Süleyman  Demirel'in  vefatı 
dolayısı  ile  üç  günlük  milli 
yas  nedeni  ile  iptal  edildi. 

Taşovalılar  Gecesi  23 
Haziran  2015  Salı  günü 
akşamı  (bu  gün)  eski  buğday 
pazarı  meydanında  saat 
21.30'da  gerçekleştirilecek. 


6 

23-HAZİRAN 

SALI 

02:56 

04:57 

12:44 

16:42 

20:19 

22:09 

7 

24-HAZİRAN 

ÇARŞAMBA 

02:56 

04:57 

12:44 

16:42 

20:19 

22:09 

8 

25-H  AZİRAN 

PERŞEMBE 

02:56 

04:57 

12:44 

16:42 

20:19 

22:09 

9 

26-HAZİRAN 

CUMA 

02:57 

04:58 

12:44 

16:42 

20:19 

22:09 

ıo 

27-H  AZİRAN 

CUMARTESİ 

02:57 

04:58 

12:45 

16:42 

20:19 

22:09 

11 

28-H  AZİRAN 

PAZAR 

02:58 

04:59 

12:45 

16:42 

20:19 

22:09 

12 

29-H  AZİRAN 

PAZARTESİ 

02:58 

04:59 

12:45 

16:42 

20:19 

22:09 

13 

30-H  AZİRAN 

SALI 

02:59 

04:59 

12:45 

16:43 

20:19 

22:09 

14 

Ol-  TEMMUZ 

ÇARŞAMBA 

03:00 

05:00 

12:46 

16:43 

20:19 

22:08 

15 

02-  TEMMUZ 

perşembe 

03:00 

05:00 

12:46 

16:43 

20:19 

22:08 

16 

03-  TEMMUZ 

CUMA 

03:01 

05:01 

12:46 

16:43 

20:19 

22:08 

17 

04-  TEMMUZ 

CUMARTESİ 

03:02 

05:01 

12:46 

16:43 

20:18 

22:07 

18 

05-  TEMMUZ 

PAZAR 

03:03 

05:02 

12:46 

16:43 

20:18 

22:07 

19 

06-  TEMMUZ 

PAZARTESİ 

03:04 

05:03 

12:46 

16:43 

20:18 

22:06 

20 

07-  TEMMUZ 

SALI 

03:05 

05:03 

12:47 

16:43 

20:18 

22:06 

21 

08-  TEMMUZ 

çarşamba 

03:06 

05:04 

12:47 

16:43 

20:17 

22:05 

22 

09-  TEMMUZ 

PERŞEMBE 

03:07 

05:04 

12:47 

16:44 

20:17 

22:04 

23 

IO-  TEMMUZ 

CUMA 

03:08 

05:05 

12:47 

16:44 

20:17 

22:03 

24 

11 -TEMMUZ 

CUMARTESİ 

03:09 

05:06 

12:47 

16:44 

20:16 

22:03 

25 

1  2-TEMMUZ 

PAZAR 

03:10 

05:07 

12:47 

16:44 

20:16 

22:02 

26 

13-TEMMUZ 

PAZARTESİ 

03:11 

05:07 

12:47 

16:44 

20:15 

22:01 

KADİR  GECESİ 

27 

14-TEMMUZ 

SALI 

03:13 

05:08 

12:48 

16:44 

20:15 

22:00 

28 

15- TEMMUZ 

çarşamba 

03:14 

05:09 

12:48 

16:44 

20:14 

21:59 

29 

1  6-TEMMUZ 

PERŞEMBE 

03:15 

05:10 

12:48 

16:44 

20:14 

21:58 

İslamköylci  Demirci 


(1.  Sayfadan  devam) 

Acaba  12  Eylül'ü  yapan  kuvvet  komutanları  ya  da  Kenan  Evren, 
Demirel'in  İslamköy'de  açmış  olduğu  demokrasi  müzesini  gezip 
görselerdi  şeref  defterine  siyasete  altı  kere  gidip  yedi  kere  gelen 
Süleyman  Demirel'i  yanlış  tanımışız,  bu  halk  insan  seçmede 
yamlmıyormuş  diye  yazarlar  mıydı  acaba. 

Rahmetli  Özal  da  oğluna  şöyle  demişti:  "Oğlum  Ahmet,  bu  millet 
kendisine  benzemeyen  adama  kendisini  yönettirmez.  Bunu  böyle 
bil..." 

Evet,  40  yıla  yaklaşan  bir  zaman  dilimi  içinde  kalkınma  ve 
demokrasi  mücadelesi  veren  Süleyman  Demirel  ülke  siyasetinde 
unutulmuyorsa  İslamköy'den  çıkıp  başbakan,  parti  başkanı, 
cumhurbaşkanı  olarak  bu  millete  hizmette  bulunmuşsa  en  önemlisi 
altı  kere  gidip  yedi  kere  gelmişse  bu  halkın  kendisini  kendisi  gibi 
görmesindendir. 

"Baba,  çoban  sülü,  barajlar  kralı,  bir  bilen"  lakapları  milletimizin 
ona  hediye  ettiği,  yakıştırdığı  sevimli  unvanlardır. 

Fakire,  fukaraya,  yaşlıya  her  hizmeti  vermek  ve  hizmetleri 
onların  ayağına,  yurdun  her  köşesine  götürmeye  kendisini  adamış, 
memleketimize  sayısız  eserler  kazandırmış,  "Şehirde  ne  varsa 
köyde  o  olacak"  sloganıyla  köylüsüne  sahip  çıkmış  ayrıca  geleceğin 
siyasetçilerine  kavgasını  verdiği  demokrasinin  anahtarı  olacak  ünlü 
sözler  bırakmıştır: 

Siyasette  her  gün  yeni  şartlar,  yeni  fırsatlar  çıkar.  Siyaset  sabır 
işidir.  Her  şeyi  hemen  beklemek  yanlıştır. 

Şartları  her  zaman  çok  iyi  değerlendirmek  lazımdır.  Siyasette 
zaman  çok  önemlidir. 

Affetmesini  ve  barışmasını  bilmeyen  insan  siyaset 
yapmamalıdır. 

Devlete  hiddet  ve  küskünlük  yaraşmaz. 

Siyaset  imkân  sanatıdır. 

Siyasette  istikrar  kadar  değerli  bir  şey  yoktur. 

Demokrasilerde  çare  tükenmez. 

Engin  bilgi  ve  tecrübesiyle  demokrasiye  inanmış  onun  bütün 
kurum  ve  şartlarıyla  işlemesini  savunan  ve  bunun  kavgasını  veren 
Süleyman  Demirel'in  koalisyon  hakkındaki  düşüncesi  bugünün 
siyasetçisine  tavsiye  niteliğindedir. 

n  Koalisyon  da  muhalefet  gibi  demokraside  rejimin  bir 
müessesesidir.  Totaliter  rejimlerde  muhalefet  olmadığı  gibi, 
koalisyon  da  yoktur.  Demokrasi,  siyasi  kültür,  uzlaşma  ve  hoşgörü 
zemininde  serpilip  gelişebilir.  Bu  da  birlikte  yönetme  ve  ortak 
sorumluluk  duygusunu  topluma  hakim  kılmakla  sağlanabilir." 
Yine  eski  bakanlarımızdan  Rıfat  Serdaroğlu'nun  Demirel  ile  olan  bir 
anısı  ibret  niteliğindedir: 

n  Özal  rahmetli  olunca  Demirel  Cumhurbaşkanlığına  aday 
olmuştu.  Parti  kongreye  gidecekti.  İsmet  Sezgin,  Koksal  Toptan, 
Tansu  Çiller  genel  başkanlığa  aday  olmuşlardı.  Ortalık  toz  duman 
içindeydi.  115  milletvekili  toplanarak  il  başkanlığı  yapmış  7 
milletvekilinden  oluşan  bir  heyet  seçtiler. 

Heyet  sözcüsü  bendim.  Demirel'in  kongreyle  ilgili  düşüncelerini 
öğrenip  gruba  aktaracaktık.  Demirel  heyeti  kabul  etti.  Ben; 
"Beyefendi,  kongreyle  talimatınız  nedir,  nasıl  hareket  etmemizi 
istersiniz"  diye  sordum.  Demirel  uzunca  bir  süre  düşündükten  sonra 
"  Siz  bana  Anayasa  ihlal  suçu  mu  işleteceksiniz"  ben  aday  olmaya 
karar  verdiğim  andan  itibaren  "TARAFSIZIM."  Hiçbir  partinin  iç 
işlerine  karışmam.  Sizlere  başarılar  dilerim."  Diyerek  bizleri 
uğurladı. 

Sadece  bu  davranışı  dahi  onun  demokrasiyi  yaşam  tarzı  yapmış 
gerçek  "DEVLET  ADAMI"  olduğunun  kanıtıdır. 

Türkiye  siyasetinin  son  50  yılına  damgasını  vuran  9. 
Cumhurbaşkanı  Süleyman  Demirel  hayata  veda  etti.  Onun 
unutulmayan  şu  sözleri  cumhuriyet  rejimine  vermiş  olduğu  önemi 
anlatır: 

"  Ben  İslamköy'de  doğan,  ilkokullann  yaz  tatillerinde  çobanlık 
yapan  bir  köy  çocuğuydum.  Cumhuriyet  idaresi  sayesinde  okudum, 
büyüdüm,  genel  müdür,  başbakan,  cumhurbaşkanı  oldum.  Bir  köylü 
çocuğunun  bu  kademeleri  aşıp  cumhurbaşkanı  olması  ancak 
cumhuriyet  rejimlerinde  görülür.  Cumhuriyet  Türkiye'sinin  ve 
demokrasinin  kadrini,  kıymetini  bilelim. 

Hata  ve  sevaplarıyla  yerilmek  ya  da  övülmek  ancak  yüce 
insanlara  has  bir  kaderdir  diyelim.  Tüm  ulusun  "BABA"sıydı.  Mekânı 
cennet  olsun... 


Sayfa:  4 


TAŞOVA  HAVADİS 


23/06/2015 


Belediye  194  adet  çöp  konteymrı  aldı 


2 


ayrı  trafik  kazasında 


İlçemiz  Belediyesi  tarafından  7  mahallemizin  cadde  ve  sokaklarına  çöp  konteynırları  konuşlandırıldı. 

Cadde  ve  sokaklara  özel  bölmeler  yapılarak  yerleştirilen 
konteynırların  800 
metreküp  hacminde  olan  18  adeti  toplu  konut  ve  sitelere  yerleştirilirken,  400  metreküp  hacmindeki  172 
adet  çöp  konteymrı  ise 
30  metre  aralıklarla 
cadde  ve  sokaklara  konuldu. 


Konak  şimdi  daha  tatlı 


İlçemiz  Hükümet  Kafe,  farklı  tatlı  çeşit- 
Konağı  bahçesinde  Se-  lerini  insanımızın  dafa  ve  Fatih  Şimşek  kar-  mak  zevkine  sunuyor, 
deşler  tarafından  işlet-  Ferah  ve  modern 

meciliği  yapılan  Konak  bir  tarzda  hizmet  veren 


Konak  kafede;  sıcak-  çeşitleri,  Sütlaç,  Musoğuk  içecek  çeşitleri,  hallebi,  Keşkül,  Su- 
Nargile,  Semaver  çayı,  pangle  ve  Profiterol 
simit  ve  poğaçanın  ya-  tatlı  çeşitleri  bulunı  sıra;  Güllaç,  Baklava  nuyor. 


7  kişi  yaralandı 

Amasya  istikametinden  Taşova  istikametine  giden  Mustafa 
Şahin  (46)  idaresindeki  14  DU  005  plaka  nolu  otomobil,  Akınoğlu 
köyü  kavşağında  Sezgin  Şenses  (34)  idaresindeki  34  BL  605  plakalı  otomobile  çarptı. 

Kaza  sonrası  otomobil  sürücüsü  Mustafa  Şahin,  Gülcan  Şahin  (46),  Elif  Şenses 
(5),  Zeynep  Şenses  (7) 
ve  Yiğit  Önder  (10) 
yaralandılar 

Kışlacık  köyü 
mevkiinde  meydana 
gelen  ikinci  kazada  ise 
Amasya  istikametin¬ 
den  Taşova  istikametine  gelen  Fikret  Yıldız 


CİN  ŞİŞEDEN  ÇIKTI  BİR  KERE 


KadUtı  tjüJztei 

7  Haziran  akşamı  sandıklar  açılıp  ilk  sonuçlar  gelmeye 
başladığında  hiç  bir  şeyin  eskisi  gibi  olmayacağı,  binlerinin 
hesaplarının  tutmayacağı  görüldü.  HDP  %  13  oy  oranıyla 
barajı  aşmış,  %  40'lar  düzeyine  inen  AKP'nin  tek  başına  iktidar 
olma  şansı  kalmamıştı. 

İktidar  olanaklarını,  kendi  gelecekleri  adına  hoyratça 


(52)  idaresindeki  hafif  kazada  araç  sürücüsü 

ticari  araç  Kışlacık  kö-  Fikret  Yıldız  ile  Cemal 

yü  mevkiinde  sürücü-  Yıldız  (54)  yaralansünün  direksiyon  haki-  dılar. 

miyetini  kaybetmesi  Yaralılar  ilçemiz 

sonucu  ağaçlık  alana  ve  Amasya'daki  hasdevrildi.  tanelerde  tedavi  altına 

Meydana  gelen  alındılar. 


Torunlar  Park  Dinlenme 
Tesisleri  otobüslerin  durağı 


Cemal  ve  Cevat 
Özcan  kardeşlerin 
işletmeciliğini  yaptığı 
Torunlar  park  Dinlenme  Tesisi  otobüs 
firmalarının  uğrak  yeri 
oldu. 


ilçemizden  geçen,  doğuyu  batıya 
bağlayan  D  100  kara 
yolu  üzerinde  yer  alan 
tesis  ilçemiz  ekonomisine  de  katkı  sağlıyor.  İstanbul'dan  Ar¬ 


dahan'a  kadar  bu  güzergâhta  sefer  yapan 
otobüsler  ve  yolcuları 
iftar  ve  sahurda  tesisi 
tıklım  tıklım  dolduruyor. 

Torunlar  Park 


Dinlenme  Tesisleri; 
tam  kapsamlı  yapısı, 
kusursuz  hizmeti,  konforlu  ortamları,  seçkin 
yeme-içme  menüsü, 
akaryakıt  istasyonu, 
açık  hava  kahve  yerleri,  Yüzme  havuzu, 
Mescit,  oyun  parkı  ve 
Halı  sahası  ile  tüm  isteklere  cevap  veriyor. 
Tesise  her  geçen  gün 
yeni  firmalar  katılıyor. 
Otobüs  kaptanları  ve 
yolcuları  tesisin  verdiği 
hizmetlerden  memnuniyet  ifadeleri  ile  yolcularını  alarak  yorucu 
ve  uzun  yollarına  devam  ediyor. 

Kolay  bir  iş  olmayan  Otobüs  mola 
hizmetleri  işletmeciliği 
gibi  bu  zor  işi  başaran 
işletmeci  Özcan  kardeşleri  kutluyoruz. 


Tırda  kaçak  sigara  yakalandı 


Amasya'da  polisin 
durdurduğu  TIR'da  yapılan  aramada  250  paket  bandrolsüz  kaçak 
sigara  ele  geçirildi. 

Amasya  İl  Emniyet  Müdürlüğü  Kaçakçılık  ve  Organize 
Suçlarla  Mücadele  Şubesi  ekipleri  tarafından 
yapılan  çalışmalarda  içerisinde  kaçak  sigara 


olduğu  bilgisi  alınan 
TIR,  Taşova  ilçe  kavşağında  durduruldu. 
Polis  ekipleri  tarafından  TIR'da  yapılan  aramada,  250  paket  kaçak  sigara  ele  geçirildi. 
Olayın  şüphelisi  TIR 
sürücüsü  M. E.  gözaltına  alındı.  M. E  ifadesi  alındıktan  sonra 
serbest  bırakıldı. 


kullanan,  kendinden  olmayanlara  karşı  saldırganlaşan,  çalıp 
çırpan,  hırsızlığı  açığa  çıktıkça  yüzsüzleşen,  etrafta  hesap 
soracak  hiç  bir  güç  olmayınca  deveyi  hamudu  ile  götüren  bu 
saray  soytarılarına  çok  sevdikleri  deyimle  "milli  irade"  çok  sert 
bir  şamar  vurmuştur. 

7  Haziran  seçimleri  propaganda  dönemi  boyunca  muhalefet 
partilerinin  seçim  vaatleri  bir  çok  konuda  örtüşmektedir.  Çiftçi 
mazotu,  asgari  ücretin  artırılması,  emekliye  iki  maaş  ikramiye 
vb.  Hepsinden  önemlisi  de  muhalefetin  ortak  söylemi  haline 
gelen  13  yıllık  AKP  dönemi  ile  bir  hesaplaşmanın  kaçınılmaz 
olduğudur.  Halkın  %  60'ı  AKP'yi  gönderin  ve  yıllarca 
çektirdiklerinin  hesabını  sorun  diye  oy  vermişlerdir.  CHP,  HDP 
ve  MHP'ye  düşen  görev,  verilen  oyların  hakkını  vermek 
olmalıdır.  Bu  bağlamda  HDP  eş  başkanı  Selahattin  Demirtaş'ın 
seçimin  ertesi  günü  Bakırköy'de  düzenlediği  kutlama 
mitingindeki  AKP'ye  yönelik;  "İktidarda  değilsin,  tepe  taklak 
oldun.  Halk  seni  düşürdü,  bu  gerçek  ile  yüzleş  artık.  Geçti  artık 
o  kibirli  günleriniz.  Alışın  artık  alışın,  bizim  ile  aynı  seviyede 
konuşacaksınız.  Rahat  olun,  koltuktan  düştünüz  diye  sizi 
asacak  halimiz  yok.  Panik  yapmanıza  gerek  yok.  Suçlarınız, 
günahlarınız  neyse  adil  şekilde  yargılanacaksınız  diyoruz, 
neden  korkuyorsunuz."  sözleri  son  derece  bağlayıcı,  önemli 
ve  değerlidir. 

Yeni  hükümeti  kurmaya  talip  olanların  aklından 
çıkarmamaları  gereken  gerçekler  var.  Gezide  öldürülen,  sakat 
bırakılan  çocuklarımızı,  Roboski  katliamını,  ReyhanlI'da 
bombalanarak  can  verenleri,  Soma'da,  Ermenek'te  Torunlar 
centerde  iş  cinayetlerine  kurban  gidenleri,  yandaş  yargıyı, 
havuz  medyasını  kaçak  sarayı.  Bakara  makarayı,  ayakkabı 
kutularını,  IŞİD'e  silah  taşıyan  Mit  tırlarım,  Reza  soytarısını 
internet  yasaklarını,  HES  ve  nükleer  santrallar  ile  beton 
mikserleriyle  yok  edilen  doğayı,  iç  güvenlik  paketini  Kabataş 
yalanını  unutan  bir  hükümetinAKP'den  herhangi  bir  farkı 
kalmaz.  Bu  nedenle  hükümet  formülleri  konuşulurken, 
öncelikli  olan  tüm  bu  suçların  müsebbibi  olan  katil,  yüzsüz  ve 
ahlaksız  takımdan  sorulacak  hesaba  dair  hazırlanacak 
ayrıntılı  bir  protokol  olmalıdır. 

Geçmişle  bugün  arasında  yaşanacak  böylesi  bir 
hesaplaşma,  ödenen  bunca  bedelden  sonra  kesin  olarak  hak 
ettiğimiz  özgürlük,  barış  ve  kardeşlik  dolu  demokratik  bir 
ülkeye  ulaşmak  için  gerek  ve  yeter  şarttır.  Diğer  yandan  cin 
şişeden  çıktı  bir  kere.  Bu  halk  çektiği  acıların  hesabının 
görüldüğüne  tanık  olmazsa,  eğer  bıçağın  kemiğe  dayandığı 
son  kertede  kendisine  başka  bir  çıkış  yolu  mutlaka  bulacaktır. 


